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Om 7 uur staan we met 13 personen klaar bij de Salamander om naar De Groote 
Peel af te reizen. Nog even controleren waar we heen gaan…Annemiek mag/moet 
voorop… en daar gaan we richting A27…dat is natuurlijk hartstikke om…maar 
ja..sorry! 
We arriveren bij het Buitencentrum De Pelen in Ospel en zijn al heel blij dat het droog 
is, de zon schijnt zelfs! De meesten besluiten de wandelschoenen aan te doen in 

plaats van laarzen. Het is een mooi droog pad 
waarop we gaan lopen. De schoonmaakster 
van het centrum is zo vriendelijk om de deur 
voor ons open te doen en we kunnen nog even 
gebruik maken van het toilet. 
We beginnen aan de blauwe route, het 
boswachterspad Mussenbaan. 
We lopen net en Henny ziet iets in het donkere 
water, onder begroeiing vlak naast het pad. 
Het is een koppeltje Wintertaling. Op nog geen 
twee meter, zo dichtbij zie je ze niet vaak. 

 
We komen bij een uitkijkpunt en zien een groot 
water, waar in de verte kuifeenden dobberen. 
Verder zien we niets. Wel op de grond. Het 
wemelt er van de kleine, zwarte 
kikkertjes/padjes, honderden.. (Ze springen, 
dus kikkers, maar de alwetende app zegt 
padjes..??) 
We zien en horen natuurlijk van alles fluiten: 
winterkoning, roodborst, merel, een creatieve 
zanglijster, pimpelmees, boerenzwaluw, vink, in 
de verte een fazant, staartmezen, fitis, 
boomkruiper en boompieper. 
 

We komen bij een hoge uitkijkpost en op het 
eerste gezicht is er geen vogel te bekennen, 
maar bij goed speuren zien we de 
roodborsttapuit. En we horen en zien de 
koekoek. En dan zien we de grauwe klauwier, 
hij zit heerlijk in het zonnetje en we kunnen 
hem goed bewonderen. 
We lopen verder en horen snorren. Het is niet 
de snor, maar sprinkhaanzanger, een fijner en 
dunner geluid. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We arriveren bij de hoge, mooie uitkijktoren, waar we aan de picknicktafel onze koffie 
en brood nuttigen. Cees en Henny staan al snel weer boven, dat is jammer want 
beneden zien we heel even de blauwborst. We zien de bruine kiekendief over het 
land scheren. En in de verte een boomvalk. En dan boven in de top van een boom 
de geelgors. Wat een knalgeel! Prachtig. 
Als we verder lopen komen we op een splitsing en besluiten voor de lange route te 
gaan, in de hoop toch nog een blauwborst te zien…. Maar helaas, de zon is weg en 
de blauwborst dus ook. Wel zien we een geelgors op de grond scharrelen, heel 
dichtbij. 
Nog even rusten op een bankje, vijf kilometer is toch best veel, blijkt. In de verte zien 
we slobeend, we horen de rietgors. 
 
Dan arriveren we bij de auto’s. De zon schijnt en het terras van het café bij het 
centrum lonkt…maar we hebben gereserveerd in Asten bij “Jan van Hoek”, waar ze 
meer keuze hebben voor de lunch. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In Asten aangekomen is het er druk. De harmonie speelt pal voor het terras. Met 
enige moeite veroveren we stoelen en tafeltjes en kunnen we bestellen. Lekkere 
vlaaien en gebak en soep… Maar de kroketten voor Henny en het Thaise broodje 
voor Jeannette komen maar niet. Een vergissing van de keuken. Net als we willen 
opstappen komen ze ermee, gelukkig. 
We nemen afscheid van elkaar en ieder volgt zijn eigen weg naar huis. We hebben 
39 soorten gezien, het gezellig gehad en enorm geboft met het weer! Het is de hele 
ochtend droog gebleven! 
De laatste excursie dit jaar is op zondag 13 oktober naar het natuurgebied Yerseke 
Moer. We wensen iedereen een fijne zomer. 
Lidwine van Dijck en Annemiek Bakers. 


